In deze column vertellen
deskundigen over de
ondersteuning van mensen met
een verstandelijke beperking

oop hield veel van zijn
J moeder. Hij voelde haar-

scherp haar verdriet. Hij
voelde ook dat hij er de oor-
zaak van was. Hij voldeed niet
aan de verwachtingen. Tot
zijn 35e had hij het volgehou-
den. “Doe gewoon jongen,”
zeiden z'n ouders en hij deed
gewoon. Hij draaide mee in het
eenvoudige plattelandsgezin,
werkte bij z'n vader in het be-
drijf. Tot vader een hartaanval
kreeg, toen stortte ook Joop
in.

Een diagnose had hij nooit
gehad. Joop was anders, maar
onder de vleugels van zijn fa-
milie was het redelijk gegaan,
al zag niemand hoe hij daar-

voor op z'n tenen moest lopen.

Een depressie, zei de psychia-
ter. Joop kwam z'n bed niet
meer uit. Via een lange omweg
kwam Joop bij ons, met inmid-
dels nog meer diagnoses: een
licht verstandelijke beperking
en een autismespectrumstoor-
nis. Ons eerste doel was een
normaal dagritme. Hij hoefde
het niet allemaal zelf te kun-
nen. Altijd was er een begelei-
der die inschatte wat Joop wel
en niet aankon en die hem
precies de nodige steun gaf.
Na een tijdje ging het steeds
beter met Joop.

En toen was hij bijna jarig, zijn
eerste verjaardag bij ons. Ver-
jaardag stond op het lijstje van
rampincidenten dat onze voor-
gangers hadden doorgegeven.
De voltallige familie wilde ko-
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“Vroeger vierde hij gewoon z'n verjaardag,”
zei Joops moeder met tranen in haar ogen.
Ze huilde geregeld als ze het over haar zoon
had. Het woord ‘vroeger’ gebruikte ze vaak.
Evenals de zin “hoe heeft het ooit zo ver
kunnen komen?”

men en dit alcoholloze feest
was in zijn vorige woning twee
keer geéindigd in een grote
kater doordat Joop er met een
woedeaanval een rigoureus
einde aan maakte.

Het feest stond op de agen-
da van de teamvergadering:
hoe gaan we het doen? Voor
de familie was een verjaardag
traditioneel een belangrijke
gebeurtenis. Voor Joop was
het pure stress. Te veel men-
sen, rennende kinderen, vra-

gen aan hem, te veel gewoon
en gezellig. We leken er niet uit
te komen: onverenigbare be-
langen.

Als we de familie nou eens
hun feest laten hebben en
Joop het zijne? We fantaseer-
den verder, en zo ontvouwde
de oplossing zich als vanzelf.
De familie kon in de huiskamer
een verjaardag organiseren en
Joop had zijn kamer als veilige
basis. Hij hoefde niks, kon, als
hij zin had, komen kijken, een

cadeautje ophalen of een
colaatje. Werd het span-
nend, dan ging hij terug
naar zijn kamer zonder dat
iemand daar iets van zou
zeggen. Dat laatste moesten
we uitdrukkelijk bespreken
met de familie. Ze vonden
het een beetje raar, maar
goed, als het zou helpen...
Het was Joops verjaardag en
al was hij er dan maar half bij,
dan zou de familie elkaar toch
weer eens zien. Joop zei trou-
wens toch nooit veel.

Het verliep goed. Vanaf de
zijlijn volgde Joop zijn feest.
Wel gespannen, maar escala-
ties bleven uit. Of hij er blij
mee was, werd niet duidelijk.
Sommige collega’s beoordeel-
den het feest achteraf als ne-
gatief. Ze vonden het zielig
hoe Joop in de deuropening
had staan kijken naar al die
mensen die voor hem waren
gekomen. We vroegen Joop
“Vond je het leuk?” Hij noemde
op wie er allemaal waren.
“Maar vond je het leuk?” Na
enig aandringen zei hij ja, maar
zijn gezicht was uitdrukkings-
loos.

Een paar weken later was
Joop met zijn begeleidster zijn
was aan het opvouwen. Ineens
zei hij: “Was een goed f-f-feest
he?” Was het een kledingstuk
dat de herinnering opriep? Hij
glunderde van oor tot oor. We
hadden antwoord. Het was
een goed feest. | Hilde
Zevenbergen
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